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Kan meer aandacht voor schoonheid
iets bijdragen aan de wereld?

Aan de schoonheid van de natuur. | aan karakter, waarden en normen, vrijwilligerswerk | Aandacht betekent voor mij ook zorg. Dus hoeveel meer aandacht voor schoonheid, des 
te meer zorg er aan besteed wordt om het te behouden. | Aandacht blijven houden voor milieu en de mens als natuur | aandacht geven aan iedereen | aandacht hebben voor 
schoonheid, is aandacht hebben voor je omgeving, de mensen en dingen om je heen en daardoor zou je ook dingen kunnen zien die jij misschien kan verbeteren. | aandacht 
voor b.v. schoonheid in de natuur, houdt de wereld mooi en geeft aan dat er hogere waarde zijn dan economische | aandacht voor bijv. schoonheid in muziek, natuur of kunst 
geeft rust en plezier, en draagt daarom positief bij | aandacht voor de natuur | Aandacht voor de natuur | Aandacht voor de schoonheid der dingen geeft zelfre�ectie, geeft een 
bredere kijk op de dingen om je heen, geeft meer aandacht aan mensen om je heen. | Aandacht voor de schoonheid in de natuur kan zorgen voor een beter milieu en betere 
zorg voor �ora en fauna. | Aandacht voor de schoonheid van �ora en fauna, dan meer mensen bereid om deze te beschermen. | Aandacht voor elkaar en delen van mooie 
momenten in je leven | aandacht voor elkaar en elkaar niet pesten | Aandacht voor het goede leven geeft de rust om de ander / het andere open en vriendelijk tegemoet te 
treden; vergroot de harmonie | aandacht voor innerlijke schoonheid geeft meer betrokkenheid op en acceptatie van elkaar | aandacht voor innerlijke schoonheid kan meer 
respect afdwingen | aandacht voor mens en natuur maakt de werled beter en mooier | aandacht voor natuur en milieu kan positief uitpakken met afvalscheiding e.a. | Aandacht 
voor schoonheid betekend dat je oa nadenkt over wat je doet, persoonlijke schoonheid betekent dat een persoon goed voor zichzelf zorgt en dus in het algemeen plant en 
nadenkt. Schoonheid van objecten betekent dat er goed is nagedacht over een obj | aandacht voor schoonheid betekent ook bereidheid niets kapot te maken, geen ruzie te 
maken, kortom een vredig bestaan | Aandacht voor schoonheid zorgt vanzelf voor een betere leefomgeving | Aandachtig zijn | aangeven belang en waarde van innerlijke 
schoonheid boven uiterlijkheid (waarop wij ons te vaak richten onder invloed van media berichten/beelden); minder doen voor de "show" | aanvaarden van de ander. | aardig 
zijn voor elkander  is belangrijk beter dan andere schoonheid | acceptatie van innerlijke schoonheid van mensen, daar meer aandacht voor nu teveel gericht op alleen uiterlijk | 
alle mensen mooi vinden | allemaal een gedachte voor een betere wereld | Alles helpt, je moet gewoon goed rondkijken en dan zie je heel veel moois op deze rare wereld | Als 
alle mensen de schoonheid kunnen zien in kleine dingen, de natuur, een lief woord, etc. dan denk ik dat mensen veel meer respect zullen hebben voor de natuur en voor elkaar. 
| als dat iedereen is  zijn we allemaal hetzelfde | Als de mens meer zou kijken naar innerlijke schoonheid of de waarde van een mooie gebeurtenis of mooie relatie in plaats van 
materialistische zaken of consumeren, zou de wereld een stuk liefdevoller en respectvoller in elkaar zitten. | als de mensen in t algemeen niet zo veel verkwisten en de rotzooi 
niet op straat achterlaten | Als de schoonheid van de natuur meer en beter bewaard zou worden en niet vernield zou worden voor gewin zou ik dat beter vinden. | als een ieder 
de schoonheid van de natuur ziet kan er veel veranderen in je leven | als er acceptatie komt van hoe het nu is in plaats van een soort van schoonheid moeten hebben volgens de 
regels van anderen wordt de wereld daar beter van | Als er meer aandacht voor schoonheid is wordt het leven aangenamer en rustiger. | Als er meer aandacht was voor 
schoonheid, dan zou er minder aandacht zijn voor geweld en oorlog. | Als er meer aandacht wordt gegeven aan innerlijke schoonheid kan dat de wereld echt veranderen. Vooral 
tegenwoordig in de Westerse cultuur gaat het steeds meer om een mooi uiterlijk en mooie spullen/dingen en dat je hier mee verder komt. Het tegendeel zou | als er meer 
gekeken wordt naar innerlijke schoonheid, het mooie in de mens, dan zal iedereen op positievere manier met elkaar omgaan. | Als er meer schoonheid is in de wereld, zal men 
waarschijnlijk minder geneigd zijn verwoestingen te plegen, dus mogelijk minder oorlogen ,ook al zijn ze beperkt | Als er over de schoonheid Die in het christelijk geloof het 
middelpunt is, dat is Jezus, wordt vertelt kunnen veel mensen gelukkig worden | als het om innelijke schoonheid gaat dat ken beter om de mensen in hun eigenwaarde te laten 
en niet altijd jouw zin door drijven. en de buiten kant dat vind ik betrekkelijk dat gaat vanzelf over. | als iedereen aardig tegen elkaar is elkaar helpt word het voor iedereen beter 
| als iedereen de innerlijke schoonheid meer respecteerd dan is er minder elende in de wereld | als iedereen de schoonheid in de medemensen ziet,zou dat meer vrede en 
verdraagzaamheid tot gevolg hebben | als iedereen de schoonheid van de natuur ziet en er respect voor heeft en er dan ook respect vol mee om gaat zou de wereld een heel 
stuk schoner zijn en zou er misschien wel zelfs minder oorlog zijn | Als iedereen de wereld een beetje mooier maakt in woord en daad en gedachten dan zijn we al een heel | als 
iedereen eerst eens leert om schoonheid te zien, zou de werled er heel anders uitzien | als iedereen eerst hun eigen straatje schoonveegd en niet veroordeeld maar gewoon met 
elkaar positief zijn en behulpzaam wanneer het nodig is en op zichzelf let en geniet van al het kleine zonder iemand af te kraken...........en proberen genietmomenten in | als 
iedereen elkaar respecteert zal het veel mooier worden in de wereld | als iedereen elkaar zou warderen zoals hij/zij is zou het al goed zijn | als iedereen er meer aandacht voor zou 
hebben dan werd de wereld minder egoistisch | Als iedereen gaat voor meer schoonheid (en niet in de zin van uiterlijk vertoon), dan wordt het een stuk rustiger en prettiger in 
de wereld | als iedereen het mooie kan zien in zichzelf en elkaar,iser minder jaloezie. | Als iedereen meer gelukkig is met zichzelf dan is dan gaan we beter met elkaar om | als 
iedereen rekening met elkaar houd, dan zou er veel meer ellende zijn. | als iedereen schoonheid zou waarderen en meer aandacht geven, zou er veel minder ruzies zijn meer 
acceptatie | als iedereen voor zichzelf en voor zijn directe omgeving erop let dat alles wat beter verzorgd en opgeruimd is, scheelt dat een hele hoop, en geeft het wat meer rust 
aan ieders ogen | Als iedereen wat aardiger en wat verdraagzamer is wordt de wereld mooier | Als iedereen zich wat meer bewust zou zijn van innerlijke schoonheid of daar 
bewust mee om zou gaan, zou de wereld er een stukje mooier uit zien, omdat mensen dan misschien een beetje leuker met elkaar om zouden gaan. | Als iedereen zijn /haar 
innerlijke schoonheid gebruikt dan moet de wereld beter worden | als iedereen zn best doet om iedereen op aarde het een beetje naar zn zin te maken, dan wodt het een stuk 
mooier! en de mens gelukkiger! | Als ik schoonheid ervaar kan ik blij zijn | Als je alles door een roze bril bekijkt wordt alles vriendelijker | als je de mooie dingen van de wereld kunt 
waarderen dan wil je ook je best doen om ze te behouden. | als je de natuur bekijkt,dan zie je schoon heid,hoe alles ontluikt en groeit | als je goed in je vel zit en begripvol en 
vrolijk ben kun je dit over brengen op anderen | Als je het wil zien zijner zo veel mooie dingen in de natuur in de museas vlak bij in je huis in de familie | als je iemand ' schoonheid 
'geeft krijg je het ook terug | als je je best doet om jezelf mooi te maken heb je vanzelf ook meer aandacht voor je omgeving waardoor die ook mooier wordt. | Als je meer 
aandacht aan de natuur en mooie dingen om je heen geeft dan wordt de wereld stukje bij beetje mooier. | Als je mensen en natuur beter leert te respecteren wordt de wereld 
vanzelf mooier | Als je met een open blik kan gaan kijken en de schoonheid wil en kan zien,van bv de natuur, denk nu aan alles zo mooi door de sneeuw, het mooie licht, ochtend 
licht en avondlicht, heel verschillend, mooie kunst, dieren,zoals vogels in de tuin, je kat in h | Als je openstaat voor schoonheid, ziet de wereld er positiever uit. En mooier. | als je 
schoonheid waardeert verniel je het niet | als je schoonheid ziet in dingen of personen dan wordt de wereld ook mooier | als je tevreden zijn als schoonheid ziet zou7 de wereld 
er heel anders uitzien | Als jullie dit moeten vragen wordt het tijd dat jullie je hersens eens gaan gebruiken | Als kinderen op de basisschool meer les krijgen in wereldbeschouwing 
in de breedste zin van het woord, dan hebben de kinderen een gedegen basis om in hun latere leven schoonheid als een nieuw begrip te zien. | Als meer mensen dat zo zien 
zouden we een stuk minder materialistisch zijn | Als meer mensen de schoonheid zien in kleine dingen, een mooie vogel de mooie natuur een geweldige  lucht | als meer mensen 
hun interesse meer gaan tonen in innerlijke schoonheid zal de wereld veel veranderen | als meer mensen tijd nemen om schoonheid te ervaren worden ze minder gestressed en 
sneller tevreden | als men bezig is met de mooie dingen in het leven, blijft er niets over voor de lelijke dingen | Als men de schoonheid van dingen en of mensen gaat zien , zal er 
meer respect voor zijn. | als men de tijd neemt om iemand die niet aan het schoonheidsideaal voldoet te leren kennen, ieder mens heeft wel iets goeds in zich | als men eens 
minder materealistisch woord en meer van jezelf en de natuur houden dan wordt het veel rustiger in de wereld | als men het mooie wil en kan zien zal het gebruik van allerlei 
zaken anders worden gedaan | Als men het schone ziet, wordt minder gedacht aan het lelijke in deze wereld. | als men meer aandacht geeft aan de schoonheid van de wereld 
waar we in leven, dan hoop ik dat we minder kapot maken. | als men meer naar de innerlijke schoonheid van mensen kijkt zou er minder ellende in de wereld zijn,zoals 
bijvoorbeeld,discriminatie of pesten. | Als men meer op de innerlijke schoonheid let, gaat men anders kijken | Als men schoonheid kan vinden in dingen zoals 
muziek,literatuur.verdere vormen van kunst. Dan zal je merken | Als men sociaal liefdevol in harmonie met elkaar en de natuur om gaat ,en respekt voor de mens en natuu, geloof 
ik in een mooiere  wereld,  en samenleving | als mensen beter door hebben wat voor mooie dingen er allemaal zijn om hun heen zijn me meer tevreden en willen ze niet steeds 
meer meer en meerrr | Als mensen bezig kunnen zijn met 'schoonheid', op welke wijze dan ook, zijn ze bezig zich innerlijk te ontwikkelen; dat is altijd goed! | Als mensen de 
noodzaak inzien van een mooie natuur, laten ze het misschien meer ongemoeid en met rust | als mensen de schoonheid  van bijvoorbeeld de aarde meer zouden bese�en, dan 
zouden ze er veel zuiniger op zijn | als mensen de schoonheid van iets kunnen/ willen zien, ze meer tevreden zijn en daardoor minder agressief reageren | als mensen eens minder 
materialisch zouden zijn en de schoonheid in mensen kon ontdekken, zouden ze net zo gelukkig zijn als ik | als mensen eens naar de binnekant zouden kijken ipv maatje 38 en 
hoogblond | Als mensen eens oog zouden hebben voor de kleine mooie dingen die je iedere dag weer ziet dan zou er heel wat meer geluk in de wereld zijn. Ik kan genieten van 

de vorm van een boom of van een vogeltje en probeer dat over te brengen op mijn kleinkinderen, | als mensen eerst naar het innerlijk kijken scheelt dan een hoop ruzies op de wereld | als mensen in zichzelf en in de natuur schoonheid zouden zien, zou dat tot inkeer kunnen leiden en bijvoorbeeld tot minder geweld, oorlog, maar ook tot meer verdraagzaamheid en 
vrede | als mensen meer aandacht besteden aan innerlijke schoonheid wordt het hart belangrijker dan de soms nietszeggende uiterlijke schoonheid | Als mensen meer aandacht voor mooie dingen krijgen, genieten ze meer en klagen ze minder. | als mensen meer genieten van schoonheid hebben ze minder tijd voor geweld e.d. | Als mensen meer genieten van wat goed is, in de natuur of in mensen of dingen, dan zou men meer tevreden zijn en tevreden mensen brengen een andere sfeer in de wereld | Als mensen meer kunnen genieten van mooie dingen, 
krijgen we een betere wereld. Niet alleen maar het hebben | Als mensen meer letten op de schoonheid die schuilgaat in de natuur, dan zullen er waarschijnlijk meerdere zijn die deze willen behouden | Als mensen meer oog zouden hebben voor de mooi dingen in andere mensen, in de natuur etc. en er van zouden kunnen/willen genieten en dit ook zouden gunnen aan anderen, zou de wereld een stuk ontspannener zijn en beter verzorgd worden. | als mensen positiever gaan denken over zichzelf en anderen | als mensen van personen/dingen/situaties het 
moois in leren zien, wordt de wereld daar beter van! Alles en iedereen heeft iets moois, je moet het allen willen zien | als mensen wat meer moeite zouden doen  om iets of iemand eerst beter te leren kennen alle voor en nadelen in plaats van gelijk iets of iemand afkappen die er niet zo uitziet als ze zelf zijn en anderen te accepteren om hoe ze zijn of wat ze leuk vinden | Als mensen zich bewust worden van de INNERLIJKE schoonheid van mensen, dan wordt de wereld ook mooier!!! | Als mensen zich meer richten op innerlijke dan uiterlijke schoonheid kan dat 
een positief e�ect hebben. | als mensen zich zouden focussen op schoonheid, zou er meer bestaan. Aandacht zorgt dat er meer van komt. Focussen op dat wat er -ook- is, positief denken, positieve energie, werkt aanstekelijk. Mensen komen dan in een betere staat van zijn en dat kan de h | als mensen zichzelf en de natuur beter verzorgen en er meer aandacht aan schenken wordt de wereld mooier | Als mooie natuur goed wordt bewaakt en mooi gehouden wordt | Als schoonheid de uitkomst is van liefde. | Als schoonheid geen bijdrage zou leveren, waarom is 
er dan zoveel aandacht voor? Mensen streven ernaar om mooie dingen te bezitten. Het geeft daarmee een aansporing om zich voor dingen in te zetten. Dat brengt de wereld vooruit anders blijft alles maar bi | Als schoonheid mensen gelukkig maakt... | als we allemaal de innerlijke schoonheid eens zoeken en dat met elkaar kombineren, we zijn tenslotte hier om het met z`n allen te doen. | Als we allemaal iets positiever zouden worden scheelt dat een hoop ellende. | B.V.B als iedereen zijn eigen straatje schoon houd (en de hondenstront opruimt ) | Begin eens 
om allemaal duidelijk te zijn naar elkaar en naar elkaar te luisteren zoals jij wilt dat er graag naar jou geluisterd word. | begrip acceptatie | begrip voor anderen | Belangstelling hebben voor alle mooie, zowel cultuur als natuur, dingen, verrijkt je leven en maakt je een beter mens. Dat heeft wisselwerking tot gevolg met de wereld rondom. | belangstelling voor schoonheid activeert rust, compassie en begrip. | Ben 10 jaar geleden arbeidsongeschikt verklaard, omdat ik giftige dampen heb ingeademd op mijn werk in Amsterdam  waar ik als timmerman werkte met 
nog 3 timmermannen. Omdat ik als enigste getro�en ben. Wil mijn Baas van toen niets met dit verhaal te make | besef | beter met zn allen om gaan | Beter op onze natuur letten, geen afbraak van bossen, geen dieren doden voor bont [het doodknuppelen van jonggeboren zeehondjes, bloed is niet mooi in de sneeuw, en ga zo maar door, de misdaad uit de wereld, dat zou pas schoonheid zijn, iedereen een geluk | Beter opletten wat je echt nodg heb en wat niet. Dit scheelt overmaat / afval | Betere zorg voor de natuur | Betere zorg voor het milieu, schonere natuur, 
rust | Bewustwording bij de mens dat schoonheid een uitzonderlijk goed is | Bij innerlijke schoonheid kan er een vredigere wereld ontstaan | Bij schoonheid kun je ook denken aan biologische groente; deze zijn weer goed voor het milieu. | Bijvoorbeel de bouwstijl. Het is soms walgelijk om te zien. Zwarte stenen, kleine ramen en vooral een blok waar veel mensne in kunnen. Ook de vrijstaande huizen zijn 13 in een dozijn. | bijvoorbeeld liefde en zorg kunnen zorgen voor een wereld met meer schoonheid | bijvoorbeeld natuur in stand houden | blijven communiceren 
door iedereen met iedereen zonder onderscheid van de persoon in kleur en geloof | bv. kunst, muziek, sport, natuur | Creeer schoonheid om je heen en probeer die ook te zien en vast te houden en ook te delen | culturele schoonheid, waar ook in de wereld moet je koesteren | cultuur en muziek zijn belangrijke zaken voor een wereld die zich beschaafd noemt | daar worden mensen over het algemeen blijer van, dat is niet verkeerd voor de wereld | Daar wordt je een blij mens van | daar zijn veel dingen voor | dan concentreer je je op mooie dingen en verdwijnt 
de lelijkheid, | dan is er kans op meer vrede eb geluk in de wereld | Dan wordt iedereen vanzelf liever voor elkaar. | Dan zien de mensen hoe mooi de wereld kan zijn. | Dan zullen mensen misschien iets gelukkiger zijn, en zullen ze dit ook uitstralen. | Dat betekent, dat ook qua uiterlijk 'mindere' personen, meer de aandacht die ze verdienen, ook geschonken worden. Door respect over en weer ongeacht het uiterlijk worden wij een homogenere groep, die de 'boze' wereld beter te lijf kunnen gaan en zo een ex | dat iedereen zich meer bezig houd met anderen, met 
de natuur , en iet altijd maar met zich zelf | dat je eens goed om je heen moet kijken,naar de natuur,de vogels,en andere mooie beestjes | dat je er misschien zuiniger op bent | dat je het kan delen met anderen | Dat men elkaar niet op de buitenkant afrekenen, maar op hoe de persoon is. Buitenkant zegt niks over de persoon zelf, over hoe die is, denkt, doet en laat! | Dat mensen die dingen gaan zien die er écht toe doen nl. innerlijke schoonheid van personen en niet de materieele dingen alleen waarde aan hechten en de schoonheid ervan inzien. | dat mensen 
wat meer geld te besteden hebben | dat mensen zich gewoon goedmoeten verzorgen en niet denken ow ik kan ook zonder mijn haren te doen gaan | dat mensen zorg besteden aan hun uiterlijk, daar word ik vrolijk van | dat moet een ieder voor zichzelf uit maken | dat ook uiterlijk minder mooie mensen , heel mooi kunnen zijn ! | dat schoonheid in heel veel kleine dingen zit, kijk beter naar de wereld om je heen, wees meer dankbaar voor wat je hebt (ook in moeilijike dagen) | de aardbol | de dingen die belangrijk voor jou zijn de juiste aandacht geven.als iedereen 
aandacht zou hebben voor een ander mens zou het er al mooier uitzien.de mensen leven nu te jachtig en gaan aan dingen voorbij. | De juiste politieke koers varen: een overheid die cultuur propageert als iets dat de moeite waard is. | de mens moet omzich heen kijken en niet het negatieven, maar het positieve zien. | De mens z'n invloed op andere zaken/mensen te laten bese�en. | De mensen moeten de schoonheid van de wereld beter gaan zien | de mensheid zou veeeel meer respect moeten hebben voor de schoonheid van de natuur | De museum gratis 
maken | de natuur in stand houden | de natuur is het mooiste wat we op de wereld hebben: | de natuur is ook schoonheid, door daar beter voor te zorgen BLIJFT die schoonheid | de natuur is prachtig als we daar meer aandacht aan geven komt dat te goede aan de wereld | de natuur is pure schoonheid maar dat bederven we steeds meer met ons allen dus meer aandacht voor hoe we leven en hoe dat de aarde beïnvloedt is van essentieel belang | De natuur kan heel mooi zijn als je  het maar wild zien en er oog voor heb. | de natuur respecteren en met rust laten 
en niet alles volbouwen | de schoonheid van alles meer waarderen levert denk ik andere omgang op dan we nu aantre�en in de maatschappij | de schoonheid van binnen in.minder geweld in de wereld | de schoonheid van de mensen boven halen kan al een heel andere wereld beteken. | de schoonheid van de natuur bewaren en proberen deze samen te ZIEN | De schoonheid van de natuur kan helpen bij het beschermen hiervan en de wereld. | de schoonheid van de natuur of van gebouwen en je omgeving voor mij zijn het de bergen | de schoonheid van het 
innerlijk zodat je voorbij kijkt aan iemands uiterlijke schoonheid,rijkdom of ontwikkeling | De schoonheid zit binnen in een mens, uitelijke schoonheid, maakt sommige mensen hard. | De stukken natuur en bossen die er (nog) zijn behouden laten. | de wereld is mooi maar je moet het zelf zien | de wereld wordt mooier door op bepaalde momenten de rust en sereniteit te zien | de wereld wordt toleranter | de wereld zal er  vriendelijker op worden | de wereld zal respectvoller worden als er meer aandacht voor is omdat je zelf ook netter "schoner"gaat gedragen | 
degene die meer aandacht heeft voor een ander zal ook meer aandacht hebben voor de wereld om zich heen. | denk dat de wereld er dan ook mooier uit ziet | denk eens aan de schoonheid van de natuur en de rust die daarvan uit kan gaan | Dit is niet te omschrijven, dit moet je beleven | door aandacht aan mensen te geven krijg je ook meer aandacht voor uiterlijke en innerlijke schoonheid | door aandacht te geven wordt de schoonheid een leidraad voor het leven ipv de lelijke zaken die nu zo vaak overheersen | door anderen dat wat ik als schoonheid ervaar 
te laten zien/weten en ook te proberen te laten ervaren en tegelijk kennis te nemen en proberen te begrijpen wat de andere als schoonheid ervaart zonder daar een oordeel of veroordeling aan te geven | Door de mooie kanten van zaken te zien, sta je als mens positiever in het leven. Je leert dan zaken ook meer te waarderen | Door de schoonheid te waarderen en daar bedoel ik niet uiterlijke schoonheid mee, maar innerlijke schoonheid | door de schoonheid te willen zien van ieder mens maakt het leven mooier | Door elkaar te accepteren zal er vrede zijn. | door 
elkaar te accepteren zoals we zijn. En probeer het innerlijke op te zoeken | door er van te blijven genieten | door gewoon dingen weer mooi te vinden | Door goed om je heen zien en de schoonheid te ontdekken en er aandacht aan te besteden. | Door iedereen te respecteren en te accepteren. Liefdevol met iedereen omgaan. Dit is goed voor mensen die minder enthousiast over zichzelf of over de wereld denken. | door innerlijk wat meer te doen aan je medemens | door innerlijke schoonheid meer te zien en te uiten | door je bezig t houden met de mooie dingen 
heb je geen tijd voor slechte dingen | door kennis te delen wordt de wereld een stuk mooier. Er heerst een gebrek aan kennis en inspiratie. | Door meer aandacht te geven aan schoonheid voel je je vaak ook beter | Door meer aandacht te vragen en mensen erbij te betrekken kunnen veel dingen veel mooier worden | Door meer begrip en meer liefde voor de mensen om je heen, dat geeft ook heel veel schoonheid aan het innerlijk van je zelf, maar ook aan de ander! ook als ze uiterlijk niet knap zijn! | door meer te genieten van de schoonheid van de dingen, zouden 
mensen bewuster leven en zich minder zorgen maken over schijnbaar nutteloze zaken. | door mekaar beter te begrijpen zie je vanzelf ook andere schoonheid | Door met ze te gaan praten. | Door minder egoistisch te zijn, en is iets meer voor een medemens over te hebben van welk ras, kleur of geloofsovertuiging dan ook. | door niet alleen mooie mensen (of dingen) als mooi te betitelen, maar ook minder mooie mensen (of dingen) OOK als mooi zien. | door niet te oordelen of veroordelen | Door op te letten wat je doet en hoe je reageert op de maatschappij. 
Blijf positief in het leven staan en kraak niet direkt alles af. | door personen die niet zo mooi zijn te nemen zoals ze zijn en gelijk te behandelen als "mooie' personen daardoor worden ze ook mooier | door personen meer te prijzen voor hun handelen  en samen iets doen aan de vrede | door positieve zaken (zoals schoonheid) te benadrukken ontstaan er positievere gevoelens onder de mensen. Het lijkt of we tegenwoordig gewend zijn vooral op dingen te letten die negatief zijn en dat zoveel mogelijk te benadrukken en daar worden we met zij | door schoner uit 
te zien, zijn de anderen ook positiever | door schoonheid is het leven vrolijker maakt mensen blij. en dan niet het uiterlijk van een persoon maar het innerlijke en de dingen om ons heen | door schoonheid te bewonderen er voorzichtig mee omgaan | door schoonheid te bewonderen lever je positieve energie wat alleen maar iets mooier positiever kan maken | Door schoonheid worden de slechte dingen minder belangrijk. | door van alles de andere kant van de medaille te leren zien | door verantwoord met het milieu om te gaan | door voor elkaar openstaan. 
mensen dingen gunnen | door zelf innerlijke schoonheid te tonen. | een ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden | Een mooi mens met innerlijke schoonheid (bv. Lady Di) kan zeker een bijdrage leveren aan een betere wereld. | een mooi schilderij of landschap kan me heel gelukkig maken | een plante dat is uitgedroogd weer water geven/aadacht geven dan kan het planje zich weer ontwikkelen/groeien | een positievere kijk op samenleving en leven | Elk mens heeft zijn mooie dingen ,als men dat maar van elkaar respecteerd is dat heel mooi. | Elkaar 
accepteren, ook al ben je het niet met elkaar eens, of sta je elkaar niet aan. | elkaar meer accepteren en ook accepteren dat niet iedereen even mooi van binnen of van buiten is | elkaar meer accepteren om wie we zijn ipv om wat we zijn | elkaar respecteren dat is een schoonheid | ennthousiasme is besmettelijk | Er hoeft niet zoveel belang aan te worden gehecht. Schoonheid is een subjectief begrip, voor iedereen is het anders. Wat mij betreft mag het aspect van 'innerlijke schoonheid' wel wat meer aandacht krijgen in het totale verhaal. | Er is zoveel schoonheid 
in de stad en de natuur eromheen,als men hier wat meer aandacht voor heeft blijft deze schoonheid wat langer bewaard,je moet het alleen wel willen zien | Er kan meer aandacht worden geschonken aan de ouders van kinderen, de kinderen van tegenwoordig zijn alleen met zich zelf bezig, zoals carierre, veel verdienen zodat ze hun kinderen alles kunnen geven wat ze maar te wensen hebben. | er komt dan meer beschaving, al hadden tirannen e.d. ook heel vaak mooie dingen in huis | Er moet meer aandacht gegeven worden aan innerlijke schoonheid. Op dit 
moment is het uiterlijk heel belangrijk, met name in de media. Daar worden veel mensen onzeker van. Om daar niet meer op gericht te zijn maar op gedrag van mensen en anderen helpen wor | Er moet meer aandacht worden besteed aan de innerlijke schoonheid van mensen en niet meteen aan het uiterlijk. Ik vind het belangrijk dat de kinderen dit op school ook leren en dat ze leren om elkaar te respecteren ook al ziet niet iedereen er hetzelfde u | Er verzorgd uitzien | Er voor elkaar zijn, helpende hand bieden, vriendelijk zijn | Er wordt tegenwoordig erg veel 
gegeneraliseerd. Als men iedere bevolkingsgroep per individu zou durven bekijken zou de wereld er al heel anders uit zien, ipv die Marokkanen of die Turken, dat is niet goed. | Er zou meer op innerlijke schoonheid gelet moeten worden. | er zou minder worden verpest: geen vervuiling van de natuur | ga de natuur in en geniet | gaat vaak gepaard met optimisme | Gebrek aan schoonheid kan nare gevolgen hebben. Misschien dat het tegenovergestelde een positieve werking heeft. | geeft blijheid | geen commemtaar | geen gewld en dat de mensen wat sociaaler 
worden | geld op halen? | geniet van de dingen om je heen | genieten | Genieten van de schoonheid van simpele dingen/momenten zou mensen gelukkiger kunnen maken. | Gevoel voor schoonheid geeft vrede. | gewoon doen | goede verzorging en goede gezondheid zodat mensen zich prettig voelen | heb daar geen mening over alles is mooi | heb er open ogen voor | helpt om zaken/dingen te behouden | het accepteren van de mindere mooie kanten van jezelf!En aan jezelf werken! | Het besef (of dat besef aanwakkeren om me heen) wat leven nu eigenlijk 
is. | Het doet mensen bese�en dat er veel goede en mooie dingen bestaan en het leidt hopelijk de aandacht af van negatieve zaken. | Het gaat bij mij vooral om innerlijke schoonheid. | het gaat dan vooral om innerlijke schoonheid en als men daar wat meer aandacht voor zou hebben zou de wereld veel toleranter worden | het gaat niet alleen om het uiterlijk al kijk je er vaak wel als eerste naar, maar iemands hardje kan heel goed zijn en innerlijk is dus erg belangrijk! als mensen mekaar meer warderen zal het n stuk beter gaan in de wereld denk ik!!!! | het gaat 
niet om uiterlijk,maar om kleine dingen te waarderen,en niet na te streven wat een ander wel/niet heeft.Wees blij met jezelf.(bv.brandslachto�ers Volendam) | Het gaat om waar mensen schoonheid in zien. Schoonheid in zaken draagt niet zozeer bij. Het zit meer in voldoening. Waardering van de kleine dingen in het leven. | Het geeft meer rust en voldoening. | Het geeft mensen een gevoel van rust en tevredenheid | Het gevoel bij het ervaren van schoonheid levert respect op. | het goede voorbeeld te geven in woord en daad, | Het grootste wonder onze natuur 
bied zoveel schoonheid dat is simpelweg niet te betalen . | het houden van mensen ongeacht hun gelacht of afkomst is belangrijk | het is een uitermate rekbaar begrip. Er is zo veel schoonheid op enorm veel gebieden. Een mooi lied kan bijdragen aan de wereld. dit is maar een voorbeeld. Hier kan ik een boek over schrijven. | het is moeilijk een de�nitie voor schoonheid te geven. Ik denk dat ieder voor zich daar aandacht voor moet hebben, minder voor het negatieve in de wereld dan is al veel gewonnen | Het kan de wereld "mooier" maken | het kan mensen 
a�eiden van agressieve impulsen en onechte behoeften. Bijvoorbeeld geld investeren in de wapenindustrie brengt niemand vrijheid en ook geen veiligheid. Als je kijkt naar de begroting zou je dat geld aan kunst en kunstverspreiding kunnen ui | Het kan mensen goed laten voelen, dat is positief. | Het kan mensen stimuleren om verder te willen gaan in het leven, zich meer in te zetten, etc. | Het leert mensen weer stil te staan bij de natuur . Bloemen , vogels en het opkomen en ondergaan van zon en maan. | het ligt eraan welke schoonheid er bedoeld wordt | het 
maakt anderen ook zekerder. | Het maakt je bewuster van het bestaan | het maakt zeker mensen gelukkiger, en gelukkige mensen zijn mooier dan ongelukkige | het milieu: er zijn zoveel mooie dingen in de wereld die we ons niet kunnen voorstellen en waarbij we allemaal een afbreuk aan doen | het mooie van de basis...natuur,eenvoud | Het oog wil ook iets positiefs | het verder kijken dan je neus lang is dieper gaan dan zie je vanzelf hoe mooi dingen kunnen worden | Het zal altijd moeilijk blijven, Maar als de mens zelf zich wat meer open en bloot geeft...zullen 
er vele mensen zijn die zich zelfsverzekerder zullen voelen en zich niet hoeven te schamen voor wie ze zijn maar juist moeten laten zien  hoe ze zijn. het in | het ziet er leuker uit | Hou de natuur en het milieu schoon, dan ziet de wereld er al een stuk beter uit. | ieder in zijn waarde laten, ieder de godsdienst laten beoefenen die zij willen, want alles komt toch op hetzelfde neer | ieder mens heeft recht op respect voor wat hij of zij als schoonheid ervaart | ieder mens is uniek en als iedereen dat ziet en begrijpt is er minder agressie ed | iedereen heeft tegenwoordig 
z'n kort lontje als we nu allemaal eens meer geduld met elkaar hebben dan ziet de wereld er mooier uit | iedereen houdt van schoonheid, dus draagt het bij aan een mooiere wereld | iedereen is anders dat is het mooie, ook lelijke mensen hebben een mooie kant en mooie mensen hebben ook lelijke dingen. | iedereen is mooi op zijn manier | iedereen leeft tegenwoordig op zijn eigen eiland met veel uiterlijke schijn, het gaat tegenwoordig alleen nog maar om de buitenkant, een beetje meer begrip voor elkaar hebben en mensen niet zo snel veroordelen | iedereen 
moet zichzelf waarderen en begrijpen en dat uitstralen naar anderen. | iedereen moet zijn steentje bijdragen de wereld netjes te houden, rommel op te ruimen en niets te verspillen | Ik bedoel dan de schoonheid van de natuur | ik bedoel de natuur enz. | Ik bedoel hier het milieu. De natuur en dergelijke. Als hier beter mee wordt omgegaan wordt de wereld volgens mij mooier. | Ik bedoel niet menselijke schoonheid, maar bijv. natuurschoon, of stedeschoon, architectuur en zo. Iets wat mooi is zal met respect worden behandeld en onderhouden worden. Iets wat 
lelijk is zal verwaarloosd worden, vervuild raken, en zodoende nog lelijke | Ik denk als iedereen zich presenteerd op een mooie manier, met mooie dingen, dat men steeds gelukkiger wordt. maar ook wel hebberiger. | Ik denk dan in het bijzonder aan de schoonheid van de natuur, het dierenrijk etc. | Ik denk dan niet aan de materialistische kant van het leven. Het gaat dan om de schoonheid van de natuur, de innerlijke waarde van de mens, en de schoonheid van tevredenheid. | Ik denk dat dat meer respect voor de medemens oplevert. Meer inlevingsvermogen. 
En op den duur als er meer respect etc is dat dat de wereld een beetje mooier kan maken. | Ik denk dat iedereen niet vrolijk zou zijn als er overal afval zou rondslingeren etc. Het is �jn als iedereen zichzelf, zijn huis en omgeving een beetje onderhoudt. | Ik denk dat mensen gelukkiger zijn. | Ik denk dat schoonheid bijdraagt aan meer verdraagzaamheid | Ik ga uit van innerlijke schoonheid want uiterlijke schoonheid is ontzettend betrekkelijk. | Ik heb het nu over innerlijke schoonheid. Ik denk dat meer aandacht voor mooie dingen (schoonheid) er voor zorgt dat 
mensen minder stilstaan bij slechte dingen en dat is goed..... | Ik heb het vooral over innerlijke schoonheid en kunst. Uiterlijke schoonheid zegt me heel weinig. | Ik heb zelf een schitterende ervaring gehad met de negende symfonie van Mahler. Sinds die ervaring voel ik me harmonieuzer, nog bereidwilliger de wereld tot een goede plek te maken. Ik denk dat het goed is mensen te confronteren met schoonheid in de hoop | ik kan het niet onder woorden brengen | ik vind de natuur een typisch voorbeeld van schoonheid hierin kan bijzonder veel natuurlijk gebeuren 
denk aan broeikas e�ect, stropers maar ook andere culturen vind ik onder schoonheid kunnen passen hierin moet ook meer bijdrage aan gebracht worden (3e w | ik werk met kinderen met een beperking. ik zie dus hun schoonheid. wat ze bijdragen aan deze wereld. | in alles moet je proberen het mooie te zien | IN EXTREME GEVALLEN WAAR PLASTISCH CHIRURGIE NOODZAKELIJK IS . . . | in gevoelens van schoonheid (in bewust waarnemen) vind je positiviteit , een positieve kijk op de wereld helpt een bijdrage te leveren, bv door bewust om te gaan met natuur 
en mensen door een ieder in z'n waarde te laten | In kleine dingen zoeken naar schoonheid bv de ochtendzon, in het bos naar een bloemetje kijken, de witte wereld bewonderen | In mijn ogen maakt schoonheid, op welke manier dan ook, mensen blij. Of het nou een mooi landschap is, een knap persoon op tv of de nieuwste mobiel: het roept positieve gevoelens op en misschien uiteindelijk ook een vorm van geluk. Zo wordt de wereld mooi | in stand houden van cultureel erfgoed | In zoveel dingen schuilt schoonheid en als je dat kan zien is dat een bijdrage 
aan een betere wereld al is het maar voor jezelf. | indien ieder een goed karakter heeft. is er ook minder zorgen op de wereld | Innerlijk geluk | Innerlijke rust kan bijdragen tot minder haat en nijd ten opzichten van elkaar crimineel gedrag kan vermideren omdat men innerlijk rustig is en tevreden met wat hij/zij heft | Innerlijke schoonheid | Innerlijke schoonheid behelst ook acceptaties voor elkaar, samen genieten van dingen of gebeurtenissen, e.d. Dit voegt m.i. zeker iets toe aan de wereld. | innerlijke schoonheid betekent ook goede mensen | Innerlijke schoonheid 
geeft liefde en mededogen | innerlijke schoonheid is er veel te weinig en dan zou het wel wat beter zijn als de hebberige mensen wat minder worden | Innerlijke schoonheid kan bijdragen aan een betere wereld, uiterlijke schoonheid vergaat maar innnerlijke schoonheid groeit | innerlijke schoonheid opwaarderen | innerlijke schoonheid, meer respect voor mens, natuur en dier | innerlijke schoonheid, meer vrede | Innerlijke schoonheid. Als men dat meer gaat uitstralen dan de agressie die velen tot nu toe uitstralen ziet de wereld er een stuk moooier uit. | innerlijke 
schoonhied kan invloed hebben op de wereld | Is goed voor je zelfvertrouwen dus dat straalt uit naar anderen | ja dat die gene weet wat ze doet en wil | Je bewust worden van (vooral innerlijke) schoonheid kan je rijk maken, vertrouwen geven, zorgen dat je je gelukkig en diep tevreden voelen kunt. Mensen die zich blij, gelukkig en tevreden voelen dragen bij | Je hoeft niet altijd mooi te zijn om een leuk leven te leiden. Dit moet meer overgebracht worden via tv, tijdschriften etc. om mensen minder onzeker te maken. | je kunt van schoonheid genieten en van 
genieten wordt je blij, | Je troep achter je kont opruimen. Niet overal zo maar iets dumpen. ( wat ze veel doen in het buitenland) | kan anderen beter bereiken voor bepaalde (goede)doelen | Kan mensen blijer maken, rustiger. | kijk eens wat verder dan de buitenkant. De binnenkant is meestal veel mooier of als de buitenkant mooi is kijk dan eerst eens van binnen die kan wel heel lelijk zijn | Kijk naar de schoonheid van de natuur om ons heen en ga er bewuster mee om. Kijk naar de schoonheid van mensen om ons heen en ga met meer respect en acceptatie met 
elkaar om. | Kijk naar de schoonheid van natuur wanneer er weer wegen aangelegd moeten worden. | kijk om je heen | kijk om je heen in de wereld | kleine dingen kunnen heel groot zijn. | kort ??? ... nee dat lukt niet ... dat zal dat abstracte begrip eerst omschreven moeten worden, liefst met concrete illustraties ... en daarvoor heb ik te veel woorden nodig, en heb ik nu onvoldoende energie en tijd | Kunst en creativiteit zijn goed voor de samenleving | KUNST JRIJGT WAARDE EN SCHOONHEID OOK | laat alle mensen in hun waarde,, wij horen er allemaal bij,, | laat 
mensen verdraagzamer tegenover elkaar worden | Leer de schoonheid waarderen. Alleen dan zul je de schoonheid ergens van kunnen ondervinden en er van kunnen genieten. | leren om je heen te kijken zonder voorbehoud | leren waarderen dat anders dan rijkdom je leven rijk kan maken | LIEF  EN BEGRIPVOL  ZIJN | lief zijn voor elkaar | maak niet alles stuk schoonheid vergaat zo gauw | maakt je gelukkiger en geeft rust | maakt lelijke mensen ook gelukkig | mee me betrokken voelen en aandacht geven aan mensen die het minder hebben dan ik | meer aan de 
maatschappelijke schoonheid denken dan aan materiaal en persoonlijke schoonheid | meer aandacht geven aan (het zoeken naar) schoonheid levert al een bijdrage op zich. | meer aandacht leidt tot waardering, leidt tot nadenken over dingen | Meer aandacht voor al aanwezige schoonheid , in de ruimste zin van het woord, in directe omgeving tot overal op aarde, moet leiden tot meer tevredenheid en geluksgevoel. Minder richten op de niet-mooie dingen. Positievere instelling. | meer aandacht voor anderen, bijv. buren ,ouderen in de buurt.Behulpzaam 
zijn,dingen doen die ze niet direct van je verwachten. | meer aandacht voor de kleine dingen in de natuur om je heen, b.v. �uitend vogeltje dat antwoord krijgt van een ander vogeltje enz. | meer aandacht voor de mooie (positieve) dingen in het leven. Als je meer aandacht geeft aan de mooie dingen en wat minder aan de negatieve dingen voel je je vanzelf een beetje positiever en dat straal je dan ook uit | Meer aandacht voor de natuur | meer aandacht voor de natuur, meer aandacht voor wat mensen echt zijn (innerlijke schoonheid), | meer aandacht voor elkaar 
en elkaars innerlijke schoonheid kan een hoop toevoegen aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan, leren kennen en respecteren | Meer aandacht voor innerlijke schoonheid. | meer aandacht voor innerlijke schoonheid. Peace of mind. | meer aandacht voor mooie digen algemeen vermindert ergenis | Meer aandacht voor natuur, voor innerlijke schoonheid en voor kunst geven verdieping en relativeren het verdriet dat je in je leven meemaakt. Schoonheid biedt troost. | Meer aandacht voor schoonheid in het algemeen resulteert in meer respect voor 
de natuur, het milieu en de medemens. | meer aandacht voor schoonheid is meer aandacht voor het positieve, dus minder frustraties, meer aardige mensen daardoor, mooiere wereld | Meer aandacht voor schoonheid is misschien weer acceptatie. | Meer aandacht voor schoonheid zal de mensen zuiniger laten zijn met de schone zaken. | meer begrip voor andere hebben | meer begrip voor de anderen | Meer bewustzijn van de bevolking over (innerlijke) schoonheid maakt de mens gelukkiger | meer harmonie, meer waardering voor schoonheid | Meer innerlijke 
schoonheid zorgt uiteindelijk ook voor uiterlijke schoonheid en zorgt daarmee voor respect. | meer lachen | meer liefde voor iedereen | meer nadruk kan wellicht leiden toe betere zorg en aandacht | meer oog voor de schoonheid van de natuur | meer oog voor elkaar | meer respect voor elkaar en begrip voor andermans situatie. | meer respect voor elkaar en elkaars dingen | meer respect voor elkaars innerlijke schoonheid. | meer respect voor je zelf, dan kun je anderen ook beter respecteren. | meer rust, acceptatie | meer sociaal leven te hebben, meer aandacht 
aan eigen kinderen en familie schenken, proberen de snelle levensstijl te beperken | meer tijd voor elkaar nemen | meer vleur | meer waarderen wat je hebt | meer zorg | meer zorg en aandacht voor het milieu, respect voor elkaar | men moet de mooie dingen in de wereld zien en respecteren | men moet meer oog hebben en respect voor de natuur | Men zou meer op innerlijke schoonheid moeten letten dan alleen op het uiterlijk afgaan | mensen attenderen op de schoonheid in de mens en de natuur | Mensen die innerlijk meer als schoonheid ervaren dan 
uiterlijke schijn, kunnen de wereld positief beïnvloeden | Mensen die innerlijke schoonheid bezitten,zijn vaak bereid anderen die in nood verkeren te helpen. | Mensen gaan er dan misschien bewuster mee om. | Mensen hebben meer rust tijd en tijd in het natuur nodig. | mensen in hun waarde laten | mensen in hun waarden laten | Mensen kijken eerder naar uiterlijk dank naar innerlijk. | mensen leren elkaar meer in hun waarde te laten als ze niet alles meer baseren op uiterlijke schoonheid | Mensen leven teveel op een automatische piloot waardoor ze niet open 
staan voor de schoonheid in deze wereld. ook vindt ik dat mensen teveel volg gedrag heben waardoor ze een andermans mening zien als die van hun zelf. inplaats van dat ze hun eigen ogen o | mensen meer tevreden | Mensen met mooie karakters maken de wereld lie�ijker. | mensen moeten aardiger tegen elkaar doen | Mensen moeten het leren waarnemen. Er is al heel veel schoonheid in het leven. Mensen die denken dat het er niet is, kijken niet goed, of proberen het te onderdrukken. De natuur zit vol voorbeelden: Kijk eens naar een enkele bloem, hoe die 
is opgebouwd, e | mensen moeten leren met minder ook eens tevreden te zijn | Mensen woorden meer bewust van wat er om zich heen is, en kunnen op deze manier ook zelf bedenken hoe ze het mooier kunnen maken | Mensen worden blij van mooie dingen. En als je oplet op je eigen innerlijke schoonheid wordt je allicht aardiger. | Mensen worden blijer | mensen worden er gelukkiger van | mensen zich meer bewust laten worden van alle zichtbare en onzichtbare mooie dingen die een gevoel van blijdschap geven | Mensen zien  heel vaak de schoonheid van 
de natuur niet,daar zou eens wat meer aandacht aan besteed moeten worden. | mensen zijn misvormd geraakt door het rennen voor meer geld en bezit; de maatschaapij is te hard geworden, mensen staan minder klaar voor elkaar, hebben minder interesse voor elkaar, maar ook minder geduld. | mensen zouden verdraagzamer kunnen worden als ze eens wat verder kijken dan de buitenkant, en steeds maar weer meer willen (denk aan geld, bezittingen) | Met een schone wereld zijn mensen minder geneigd om te vervuilen. | Met innerlijk mooie mensen zal er 
vrede op de aarde zijn en blijven. | met name de innerlijk schoonheid is voor mij erg belangrijk omdat ik uiterlijke schoonheid niet meer kan zien | minder agressie en veeeel meer vrede en rust | Minder discriminatie | minder haat en nijd | Minder oorlogen, meer tolerantie | Minder vervuiking, meer de rommel van jezelf opruimen en de natuur niet vernielen | Misschien dat mensen meer van het leven genieten als ze stilstaan bij wat voor moois ze eigenlijk hebben. | moeilijk | Moeilijk te zeggen | mooie dingen of personen maken je blij en gelukkig en dat maakt 

de wereld ook weer gelukkig | Mooie gedachtes staan slechte gedachtes in de weg. | mooie natuur behouden . kunst niet beknotten | naar je innerlijke luisteren kijken | natuur 
schoon | natuur schoon houden | Natuurbeheer. | niet alles is zoals het eruit ziet | Niet uitbuiten,aanvaarden en gebruiken voor eigen resultaat. | normen en waarden | Nou, vooral 
aandacht aan de innerlijke schoonheid. Als mensen een schoonheid vinden zeg maar, dan kan dat ze rust en vrede geven en zorgt er denk ik voor dat minder mensen het slechte 
pad op gaan. | om de wereld mooier zul je toch zelf diep door het stof moeten gaan omdat de wereld op dit moment niet zijn mooiste kant laat zien dus zelf zorgen dat je de 
wereld niet verpest maar mooi opruimd dan wordt de wereld mooier | om een en ander positiever te bekijken | omdat je dan ook van kleine dingenkunt genieten | Omdat 
vervuiling van de wereld deze achteruit laat gaan | oog voor schoonheid brengt waardering voor elkaar | Ook al is iemand heel lelijk het gaat erom hoe je van binnen bent. | Op 
die manier wordt de schoonheid ervan in stand gehouden en zelfs versterkt, zo kunnen we het | Op school meer aandacht geven in b.v. maatschappij lessen. Het wordt juist een 
kunst om schoonheid te zien en te waarderen. Het wordt niet (meer) gezien en doet afbreuk ipv een bijdrage.. | operatie | opgetild uit de dagelijkse sukkelgang | Over de gehele 
wereld moet er eens beter gekeken worden naar natuurbehoud, verstedelijking en de �ora/fauna. De landsgrenzen en bovenal de verschillen in geloofsovertuigingen zouden 
eens allemaal moeten komen te vervallen zodat de mensheid 1 word. Je zal | plastische chirurgie, bv na ongeluk - verbranding. | Positief zijn maakt mensen vrolijker | positivisme 
in  denkpatroon | proberen vrede te bewaren en geven aan mensen die het minder hebben dan wij | representiever dus meer aanspreekbaar | respect hebben voor iedereen en 
alles is al een schoonheid | respect opbrengen voor de medemens diet wederzijds te zijn en dat geeft voldoening en de schoonheid komt dan vanzelf !! | Respect voor de natuur! 
| respect voor innerlijke schoonheid = oprechtheiid! Als je elkaar respecteert en in z'n waarde laat zal er veel minder ellende zijn en dus een mooiere wereld ontstaan. Niemand 
is beter dan een ander. Dat geldt voor alles!!!! | respect voorelkaar | Respect wederzijds, acceptatie en tolerantie,samenleven en samenwerken | respect, voor elkaar | respecteer 
de mens zoals hij is, of die persoon nu mooi of lelijk is,het zijn allemaal mensen. als we dat nu eens allemaal gaan doen,is er misschien niet zoveel geknok in de wereld | respectvol 
leven, iedereen in zijn waarde laten, denken aan milieu | Rondkijken en door vertellen | Ruimte en rust in een natuurlijke omgeving kan veel bijdragen. Lawaai van b.v. vliegtuigen 
of machines kan veel teniet doen. | rustgevend | schone natuur, dan word alles mooier. | schonere wereld, weinig huisvuil langs de weg, meer groen in woonwijken, minder huizen 
of kantoren bouwen, meer natuur en water voor de dieren vrij maken, meer speelruimte voor kinderen.zwaardere stra�en op misdaad of misbruik | schoon milieu | schooneid van 
kunst maakt mensen blij | Schoonheid bestaat op vele niveaus en heeft vele verschijningsvormen. Iedereen heeft een andere invulling en dat laat juist alle ruimte voor iedereen 
om naast elkaar datgene te vinden wat hij of zij wilt | Schoonheid betreft ook de natuur, deze beschermen levert ook een bijdrage | schoonheid creeert schoonheid, denk aan 
kunst, kunst is meestal vooruitstrevend, dus helpt kunst de maatrschappij vooruit | schoonheid daar reageren mensen positiever op dan als iet niet mooi is | schoonheid gaat 
kapot door terruer,oorlog en mishandeling.De dagelijkse dingen van de dag,helaas. | schoonheid geeft harmonie, afname van agressieve gevoelens | schoonheid geeft rust en 
draagt zodoende bij | Schoonheid in de natuur kan rust geven en kalmte uitstralen (relaxed) en is dan weer een goed voorbeeld voor anderen | schoonheid in de vorm van 
innerlijke schoonheid | schoonheid in de zin van geen afval op straat en meer doen voor elkaar | schoonheid is  verbonden met vrede | schoonheid is aandacht = aandacht voor 
de wereld | schoonheid is blijheid | schoonheid is de natuur .Wij zin zo bezig met bouwen en economie dat de natuur,Per devenitie moet wijken,Dit kost een hoop levens.Ikschaam 
me voor mijn soort genoten | Schoonheid is een ver reikend begrip maar kan zeker bijdragen aan een mooie en betere wereld | schoonheid is gevoel in mezelf. er hangt geen 
prijskaartje aan. mijn beste vrienden en mijn mooiste schilderij heb ik gekregen om niet. | Schoonheid is iets moois. Meer aandacht zorgt voor een mooiere wereld. | schoonheid 
is iets wat je ziet of meemaaakt en is niet verdedigbaar, dus accepteer het zo als het is! | schoonheid is ook een mooi sneeuwlandschap of mooi bos. | schoonheid is positief denken 
| schoonheid is respect voor de natuur en die niet gewetenloos opvreten, ook een lelijk mens heeft schoonheid, werk met geestelijk gehandicapten hun wijze van denken is vaak 
gezonder dan die van zgn gezonde mensen, vriendelijkheid naar anderen, niet liegen | schoonheid is te koop; gebruik dit geld voor hen, die het veel minder hebben dan zij, | 
schoonheid is voor mij ook een stukje verbazing, mooie bloem, vogel die �uit, mooi winterlandschap | schoonheid kan een positieve invloed leveren aan de wereld. | schoonheid 
kan in waarden en normen vervat worden die het waard zijn om te worden nagestreeft, tegelijkertijd is de schoonheid van een persoon dikwijls erg kwetsbaar en daar voorzichtig 
mee omgaan is een must | schoonheid kan mensen verenigen | Schoonheid kan tot ontroering en goede voornemens leiden. | Schoonheid kent men in vele vormen. Schoonheid 
met betrekking tot de natuur en het dierenrijk, daar mag veel meer aandacht aan worden besteed. | schoonheid maakt gelukkig, geeft energie, draagt bij aan een leefbare wereld 
| schoonheid maakt gelukkig, gelukkige mensen zijn gemoedelijke mensen | schoonheid maakt het leven interessanter | schoonheid maakt mensen rustiger, meer tevreden, 
gelukkiger | Schoonheid mag. Mensen kunnen er gelukkiger door worden. Ben je gelukkig, maak je anderen gelukkig en meestal wil je ook goed doen voor de wereld zelf. | 
schoonheid meer leren waarderen | schoonheid moet je (kunnen) zien en waarderen | Schoonheid roept gevoelens van geluk op. Gelukkige mensen voeren geen ruzie/oorlog. | 
Schoonheid van binnenuit kan mensen tot denken zetten en helpen de juiste beslissing te nemen. | schoonheid van de natuur b.v. mensen  moeten zich daar meer bewust van 
worden. | Schoonheid van de natuur onder de aandacht brengen, want dat is pas echte schoonheid! | schoonheid van de natuur, dit niet laten verpesten door economische 
belangen. De mens is al hebzuchtig genoeg | schoonheid van gebouwen ,landschappen,de natuur,de mens | schoonheid voegt iets toe, maakt de wereld mooier, en iets moois 
zul je niet snel stukmaken. | Schoonheid vraagt zorg om het bij te houden en mensen zijn eerder bereid om ietrs dat mooi is, mooi te houden en met zorg te behandelen. | 
Schoonheid zien leidt misschien tot voorzichtigheid. | Schoonheid zit in de mens en als je dat eruit weet te ahlen verandert de wereld vanzelf. | Schoonheid zit in veel dingen 
natuur, dieren en mensen. | Schoonheid zit niet alleen aan de buitenkant, laten we ook naar de binnewnkant kijken, erg belangrijk. | Schoonheid zit van binnen, je moet mensen 
leren kennen, openstaan voor mensen. | Schoonheid zorgt voor een andere kijk op "het leven" het maakt mensen blij en geeft hen een positievere kijk op de wereld. | Schoonheid 
zou mensen er van kunnen weerhouden iets opzettelijk te vernielen. | Schoonheid, bij personen of voorwerpen, vergemakkelijkt het contact metalle goede gevolgen vandien. | 
Schoonheid, zuiverheid van de natuur; zoals landschappen of water. | Simpelweg meer oog voor mensheid, dieren en natuur om ons heen. | Sta stil bij de mooie kleine dingen in 
je omgeving. | Stilstaan bij schoonheid spoort aan tot nadenken en analyseren. Kan nooit kwaad. | Stilstaan en aandacht geven aan kleine dingen. De natuur leren ontdekken en 
beleven met al haar schoonheid. Geldt ook voor alle dieren en beestjes die in de natuur leven. Zoek rust op. Wees tevreden met wat je hebt. Altijd heel erg graag gewerkt en klaarg 
| Streven naar schoonheid vergt veel inspanning en concentratie en kan daarna veel bevrediging opleveren. ook kan schoonheid properheid betekenen en een mooie 
opgeruimde (natuurlijke) omgeving geeft rust. | Tevreden zijn en mensen in hun waarde laten. | Tevreden zijn met wat je hebt. genieten van de simpele, normale, dingen. niet 
steeds maar meer willen. | Tevredenheid, waardering en blijheid. | Toleranter zijn dat is op zich al een mooi gebaar naar schoonheid. | Uiterlijke schoonheid komt van binnen! | 
Vaak zit schoonheid in keine dingen. | Vaker stil blijven staan bij de mooie en kleine dingen in het leven, waardoor materialisme minder belangrijk wordt. minder hebzucht. | Vaker 
stilstaan bij mooie dingen, letterlijk en daardoor minder gehaast, rust. | Velen worden aardiger. | VERDER KIJKEN DAN JE NEUS LANG IS, MET AANDACHT LUISTEREN. | 
Verdraagzaamheid. | Verheft de mens. | Veroordeel mensen niet als je ze niet kent. | Verschillende 'schoonheden' zoals natuur en met name 'goede' karaktereigenschappen van 
mensen dragen bij aan een betere wereld. | Vind ik heel moeilijk. | Vind ik moeilijk om dat nu onder woorden te brengen, het moet in elk geval samen gaan met innerlijke 
schoonheid! | Voor mij hangen natuur, rust en schoonheid sterk samen. Meer natuur, meer rust, minder stress, meer geluk. | Voor mij is de natuur het mooiste (op een Na) het 
mooiste wat bestaat. | Vrede en dat alle kinderen onbezorgd opgroeien is het aller, aller mooiste wat er is, helaas ook hetgene wat nooit zal gebeuren. | Vrede. | Vrolijke gezichten. 
| Waardering voor alles om je heen. | WAARDERING. | Wanneer aandacht voor schoonheid verbroedering teweegbrengt. | Wanneer het gaat om innerlijke schoonbheid kan dat 
zorgen voor een betere wereld. Wanneer iedereen zijn/haar innerlijke schoonheid daarvoor inzet. | Wanneer je je bezig houdt met schoonheid in welke vorm dan ook, dan heeft 
dat een positieve invloed op je humeur, je ontwikkeling, je gevoel voor de omgeving. Daardoor wordt je een gelukkiger persoon en gelukkige mensen hebben weer een positieve 
uitwerkin | Wanneer we meer schoonheid in de wereld kunnen/willen zien leidt het tot een wereld die meer accepteert en meer mensen erbij betrekt ipv uitsluit, het leidt tot 
verrijking van de geest, meer bewust leven. | Wat meer aandacht voor je medemens. | We zullen minder onachtzaam omspringen met de natuur zodat meer mensen daar langer 
van kunnen genieten. | Wees het met elkaar eens over bepaalde dingen in het leven en dat werkt dan misschien wel door op andere dingen. | Weet ik zo niet mensen hebben geen 
aandacht meer daarvoor. | Weet niet of dat altijd kan? Kan zelfs tegen deel bijdragen! | Wel schoonheid kan ook als reinheid in je omgeving gezien worden door dingen in je buurt 
netjes te houden houd je het ook schoon en das voor milieu ook belangrijk. | Wordt iedereen positief en optimistisch van. | Zelf aan het mileu meewerken en de kunst beschermen. 
| Zelf er mee bezig zijn. | Zelf met kleine dingen tevreden zijn en zich bekommerren voor andere en vooral oudere mensen. | Zelfacceptatie. | Zie schoonheid in elkaar zodat niet 
iedereen afgezeken hoeft te worden. ook de buurman met ongewone acties heeft goeie kanten. zie niet alleen de negatieve dingen in. | Zorgen dat het schoon blijft geen vieze 
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