
Samengesteld op basis van het project  ‘Schoonheid, een puzzel ...’
Een onderzoek naar de individuele beleving en de betekenis van schoonheid.
Uitgevoerd: dec. 2010 / jan. 2011 onder een representatieve steekproef uit de 
Nederlandse bevolking (n = 1081)
© 2011, Marius Hogendoorn, Utrecht  / e: info@b-u-t.org / i: www.b-u-t.org

Wat is het mooiste dat je ooit overkomen?

Geboorte van onze zoon | Dat ik de moed had verzameld om een 
meisje te vragen of er meer tussen ons was dan vriendschap en ze zei ja.  
|de geboorte van onze kinderen | de geboorte van mijn kinderen | de 
(langdurige) ervaring dat het goed gaat met mijn twee zonen | Trouwen 
met me huidige vrouw | verliefd worden | Kennismaking met vriendin. | 
De fantastische vakantie naar Amerika | mijn man ontmoet | mijn 
kinderen | .... | s'morgens wakker worden | Dat weet ik niet meer | De 
geboorte van mijn nee�es en nichtje | dat ik geholpen ben om met mijn 
sociale angst te leven. | de liefde van mijn vader | een cruise maken | de 
geboorte van mijn kinderen | Het geven van een nier aan mijn dochter. 
| de geboorte van mijn 1e kleinkind | de trouwdag | geen idee | dat is 
prive | baan | de geboorte van mijn dochters en de geboorte van mijn 
kleindochter | bruiloft |  partner | Ontmoeting met mijn vrouw | een 
kind krijgen | Geen idee | Mijn huwelijk en de geboorte van m'n dochter 
| ? | de geboorte van mijn kinderen | Mijn vrouw ontmoet en onze 
kinderen | Mijn huidige partner ontmoeten | geboorte kinderen | mijn 
dieren | Dat zou ik zo niet weten. Is het ons huwelijk, geboorte van de 
kinderen, samenwonen van de kinderen, het huwelijk van een van de 
kinderen? Ik kan niet kiezen. | Mijn eerste dag als efteling-abonnee in 
De Efteling. Nu zou ik dat niet meer dan normaal vinden, als ik een dag 
in de efteling zou zijn, destijds was het een wonder. Ik vond het een 
prachtige dag. | mijn vriend ontmoeten | vriendschappen | huwelijk 
met mijn huidige vrouw | niet speci�ek 1 ding | geboorte van mijn 
dochter | Mijn vrienden en familie om me heen en hun liefde, kennis en 
gezelligheid. | Geboorte van de kinderen | De geboorten van mijn 3 
zoons | onze hond Lobbes | Mijn partner ontmoeten | Trouwen met de 
vrouw van mijn dromen. | mijn echte liefde voor een partner na mijn 
scheiding. | de geboorte van mijn kinderen | De geboorte van onze 
kinderen , Maar het aller mooist vind ik nog altijd de geboorte van onze 
tweede zoon die in 1974 29 December om precies te zijn en de manier 
waarop we met z'n drietjes het oud en nieuw hebben gevierd . | 
vrijheid, zelfstandigheid | de geboorte van ons kind | trouwen | gonny 
ontmoet | geboorte | ? | geboorte kleinkinderen | verliefd zijn | de 
rondreis van 3 maanden door de VS | reis gewonnen naar Gambia | 
Trouwdag ? geboorte kinderen | de geboorte van mijn zonen | mijn 
kinderen en kleinzoon | Het krijgen van mijn kinderen | De eerste 
ontmoeting met mij nu mijn vrouw | alles is mooi kan niet kiezen | dat 
ik kinderen heb gekregen | de geboorte van onze zoon | GELUK VAN 
ONZE KINDEREN. | geboortes van de kinderen | Dat ik peettante werd | 
huwelijk | Een goede en stabiele gezondheid | een tweede kans 
gekregen na een ernstige ziekte | niets | trouwerij | mijn partner | dat 
mijn man voor mij koos | 2 kinderen partner | nieuwe vriendin | niets | 
Geboorte van mijn zonen | De geboorte van mijn kinderen en mijn 
kleindochter | dat ik mijn huidige vrouw ontmoette | dat ik oma werd | 
zie boven | dat alles keer op keer toch goed komt | Geboren worden. | 
het krijgen van mijn kinderen | de geboorte van de kinderen | de 
geboorte van ons eerste kleinkind | m'n geboortedag | Dat ik mag leven 
| kind | vakantie op de noordpool | geboorte van mijn nee�e | trouwen 
met huidige partner | de geboorte van mijn kinderen | De �es echte 
oude Schotse whisky die ik op mijn verjaardag kreeg. | voor de eerste 
keer moeder worden | De geboorte van mijn kinderen. Achteraf dan, 
niet op het moment zelf... | vriendschap | mijn geboorte | teveel om op 
te noemen | Trouwen met mijn vrouw en de geboorte van de kinderen 
| krijgen van kinderen en kleinkinderen | dat heb ik net aangegeven | 
vrij kunnen zijn | kinderen | kleinkinderen | het inzicht dat het om mij 
gaat en niet om wat anderen van mij vinden. | geboorte van onze zoon 
| dat ik mijn man ontmoete | Kinderen krijgen en dit jaar opa worden | 
leuke partner gevonden | mijn vrouw Diane | geboorte van oudste 
zoon | trouwdag | Ha, dat is makkelijk. De eerste onmoeting met mijn 
huidige vrouw. | 2x mijn leven terug | Op 49 jarige leeftijd de liefde van 
mijn leven gevonden. | geboorte kleinkind | dat ik mij happy voel | 
kinderen krijgen | de geboorte van mijn kinderen | Metaxa | mijn man. | 
De geboorte van onze kids | moet nog komen | trouwen met mijn 
huidige partner | op mezelf gaan wonen | het mooiste moet nog 
komen | dat weet ik niet hoor! | geboren worden, zodat ik iedere dag 
weer kan genieten... | Trouwen en kinderen krijgen. | kan ik zo niet 
zeggen | De geboorte van mijn kinderen | de geboorte van mijn 
kinderen en later van mijn kleinkinderen | nederlands studenten orkest 
| de geboorte van me zoon | geboorte van mn zoon | Verliefd worden. | 
Geboorte kinderen. | moet nog komen | Geen idee | weet ik niet zo 
1,2,3.. | Mijn man, helaas al 17 jaar geleden overleden, de 3 kinderen en 
schoonkinderen en 6 heerlijke kleinkinderen | geboorte van mijn 
kinderen, de liefde van mijn man | mijn vrouw leren kennen | Geboorte 
van mijn kinderen | Geboorte van de kinderen | Op de eerste plaats 
zwanger worden en daarna komt toch wel de ontmoeting met mijn 
huidige man en ons huwelijk. Ook de geboorte van mijn zusje 18 jaar 
geleden heb ik als iets heel moois ervaren. | Goeie mensen ontmoet die 
blij zijn dat ik ben gekomen. Minder mooie momenten dat ik contact 
had met mensen die zijn heen gegaan. Mensen ontmoet die mij de 
weg hebben gewezen om dichter bij God te zijn. | kleinzoons bekomen 
| mijn dieren | mijn huwelijk | Mijn huwelijksdag | juni 2007: mijn relatie 
met Ruma.. voor mijn gevoel de ware, de bijzondere gevoelens die we 
deelden, de diepgang van de wederzijdse verbondenheid... jammer 
dat het door omstandigheden zo snel voorbij was... zo'n intense relatie 
heb ik altijd op gehoopt, werd dus ook werkelijkheid, nooit eerder 
ervaren, en daarna ook niet meer...helaas! | geboorte zoon | moeder 
worden van een gezond kind | vut gegaan | geboorte kinderen | een 
baan vinden | geboorte van mijn dochter | weet ik niet meer | mijn man 
| huwelijk | Dat ik kinderen kreeg... | Geboorte dochter | de geboorte 
van mijn kinderen en kleinkinderen | bruiloft | Scheiding | Geboorte 
kleindochter | zelfstandigheid | ontmoeting van mijn vrouw | dat ik 
gezonde kinderen heb | trouwen | toen ik getrouwd ben | geboorte van 
mijn zoon | komt nog | geboorte van de kinderen | trouwen | de 
geboorte van mijn 3 kinderen | mijn partner | De geboorte van onze 2 
kleinkinderen | De geboorte van onze kinderen. | dat ik een kind kreeg 
| geboorte kinderen | geboorte van de kinderen | kinderen | - | Mijn solo 
vlucht in Indie. | de geboorte van mijn kinderen zien gebeuren dat ze 
uit dat gat kruipen en hoera roepen | Het behalen van mijn diploma's | 
kennismaken met mijn huidige border collie | erg moeilijk. alles was 
mooi | geboorte van je eigen kinderen | de geboorte van mijn 
kleinkinderen en dan met name mijn eerste kleinkind | De geboorte 
van mijn dochter | De geboorte van mijn broertje | kinderen | nvt | 
geboorte kinderen | mijn vrouw | geboorte van vier meiden | dat ik mijn 
huidige partner heb gevonden op een vakantie in engeland in 1997 | ? 
| Weet ik niet | geboorte zoon en dochter | Mijn huidige vriendin 
ontmoet! | Stage in het buitenland, begin relatie met huidige partner. 
Kampioenschap PSV in 2007, ultiem onverwacht moment | geen idee | 
de liefde, verliefdheid die wederkerig bleek. Vaak zelfs. | Mijn trouwdag 
| De geboorte van ons eerste kind,dat geeft je een gevoel waarvan ik 
niet wist dat het bestond. | ? | Mijn dieren | Trouwen. | De geboorte van 
mijn 2 kinderen | Huwelijk. | kinderen | ik zou het niet weten | De 
geboorte van ons eerste kleinkind | concert met Karla du Plessis | 
kinderen | De geboorte van mijn kinderen | ik kan niks bedenken | x | 
mijn vrouw | De geboorte van mijn kinderen | De geboortes van mijn 
kinderen, bij uitstek! | het krijgen van 2 kinderen | het krijgen van 
gezonde kinderen | te veel om te benoemen | De geboorte van mijn 
kinderen | geen idee | mijn kinderen | thailand | mijn partner | dat is een 
moeilijke vraag, daar kan ik geen antwoord op geven | de geboorte van 
de kinderen | trouwerij | zou het zo niet weten | mijn man leren kennen, 
trouwen en de geboorte van onze kinderen | de geboorten van mijn 
kinderen | Dat ik mijn oude liefde van 35 jaar geleden weer ontmoette 
en dat we vreselijk verliefd waren en een mooie tijd beleefden | mijn 
kinderen | de geboorte van mijn kinderen | de geboorte van mijn 
kinderen | Geboorte van de kids | 2 kinderen gekregen | De  geboorte 
van mijn kinderen | ik denk de fantastische band die ik met mijn 
moeder had | Anderen culturen bekijken, verschillen mensen 
ontmoeten | ? | Geboorte dochter | geboorte van mijn kinderen | 
geboorte van de kinderen | bepaalde reizen die ik gemaakt heb; 
ongelofelijk verliefd geworden | Geboorte kinderen | dat onze dochter 
eindelijk 2 nieuwe heupen krijgt zodat ze niet in een rolstoel belaand  

e n 
eindelijk 

van de pijn af 
is | geboorte van 

mijn kinderen | Dat ik 
weer tot leven kwam na 

een hartaanval | Mezelf 
ontdekt | De bevalling 

meegemaakt hebben van de 
geboorte van mijn kleinzoon,in Australië 

van mijn dochter, dat vond ik het mooiste. | 
de rust gevonden in mijn leven | De geboorte 

van mijn dochters | geboorte van mijn zonen | De 
geboorte van onze zoon | mijn kinderen | Geboorte van 

de kinderen | liefdesbetuigingen kinderen | ontmoeten van 
mijn vrouw | Dat ik gelijk had en ze me weer hebben genaaid. | 

New York en mijn kennismaking met mijn nicht daar. | nvt | 
ontmoeten van mijn huidige vriend | teveel om op te noemen | het 

hebben van een goede band met kinderen, aanhang en kleinkinderen. | 
kinderen | mijn geloof | Geboorte van mijn kinderen  en kleinkinderen | Mijn 

man gevonden hebben als partner. | Mijn huwelijk | trouwen | het krijgen van mijn 
kleindochter | Mijn 2e huwelijk | geboorte van mijn kinderen | ontmoeten huidige 

vrouw, ons huwelijk, onze kinderen, onze kleinkinderen, vele reizen, overwinnen van vele 
ziektes zoals bijna dodelijk ongeval, hersenoperaties, bypass operaties, kanker. | wonen in 

londen | de geboorte van mijn kinderen | de geboorte van mijn eerste kleinkind | toen ik mijn 
grootste liefde voor het eerst heb ontmoet. het was liefde op het eerste gezicht. | ? | geboorte 

kinderen | dat ik 2 kinderen heb, dat ik gezond ben om nog voor ze te zorgen, dat ik de kracht en plezier 
heb om op vakantie te gaan, dat ik vaste baan heb... | Geboorte kinderen | de geboorte van mijn zoon | het 

moment dat ik tot ontdekking kwam dat er heel veel kracht in me zit en dat ik daarmee kan bereiken wat ik wil 
| moeder worden | trouwdag nichtje | lastige vraag zou het zo niet weten heb geen kinderen of zo dus.... | mijn 

trouwdag, de geboortes van mijn kinderen | de geboorte van mijn dochter | ten huwelijk gevraagd worden | Mezelf 
terugvinden. | mijn kinderen | leren duiken | Geboorte van 2 gezonde kinderen. | de geboortes van mijn kinderen | 

mijn man | kleinzoon | DE GEBOORTE VAN MIJN 4 KINDEREN | kinderen krijgen | De geboorte van onze kinderen | De 
geboorte van mijn kinderen | DAT IK MIJN MAN TEGEN GEKOMEN BEN IN 1975 EN ER MEE GETROUWD BEN | De ware 

ontmoeten. | Geboorte van mijn dochter | wat een moeilijke vraag, heb mijn man ontmoet, kinderen gekregen en 
zelfs kleinkinderen. Hoe kun je daar nu uit kiezen? | mijn kinderen en kleinkinderen | de geboorte van mijn kinderen 

| ook heel veel........... als eerste mag ik kind van God zijn. | mijn kinderen | het ontmoeten van mijn vriendin | moeder 
worden | de geboorte van mijn  kinderen en toen ik mijn man leerde kennen en meteen wist dat het de ware was | 

geboorte van onze kinderen | De geboorte van mijn kleinzoon | mijn 1~liefde | mijn kinderen | Geboorte van mijn 
dochter | De man van mijn leven tegenkomen en met hem een huis kopen. | Dat mijn kinderenb geboren zijn | Dat 

weet ik echt niet meer | moeder worden | Dat moet nog komen!!!!! | mijn kinderen | mijn huwelijksdag en geboorte 
van zoon. | Huwelijk met mijn vrouw 39 jaar geleden | Een prijs winnen waar ik iets aan had | mijn overleden man 

en mijn 3 kinderen | de geboorte van mijn zoon | De operatie aan mijn rechter oog. | geen idee | dat ik zelf kinderen 
gekregen heb | dochter die geen kinderen zou kunnen krijgen toch in verwachting | m'n kinderen en m'n jeugd | 

de geboorte van mijn dochter | De geboorte van mijn  drie kinderen | mijn kinderen | trouwen en een kind krijgen 
| mijn kinderen | Geen idee | mijn ware liefde ontmoet | me eindelijk helemaal zeker van mezelf en gelukkig voelen 

(toen ik er opeens alleen voor kwam te staan) | Dat zijn meerdere dingen . Mijn Trouwdag; De geboorte van mijn 
Dochter; De geboorte van mijn Kleindochters | geboorte kind | De ontmoeting met mijn biologische moeder (ik 

ben een adoptiekind). | kinderen krijgen | huwelijk | Dat mijn grote schoolvriend van de middelbare school jaren 
later mijn grote liefde bleek te zijn en nog steeds na 25 jaar heel gelukkig met hem ben. | Weet ik niet. | Moeder 

worden | dat ik mijn huidige man heb ontmoet | De geboorte van ons eerste kind | mijn aangenomen 
stiefdochter | Mijn eigen huis gekocht. | dat ik geboren ben | de geboorte van mijn eigen kinderen | mijn 

geboorte en dat ik leef | moet nog komen | Ontmoeting van mijn echtgenoot. | kinderen krijgen | de geboorte 
van mijn zonen | mijn kinderen | de geboorte van mijn kinderen | de ware liefde tegenkomen | mijn kinderen 

krijgen | slagen opleiding | diplomas gehaald | Het ontmoeten van  mijn partner | Geboorte van mijn dochter. | 
geboorte van ttweelingzus | mijn kinderen krijgen | mijn huidige vriendin | Geboorte Kinderen | Sowieso dat 
mijn lieve zusje Lisa geboren werd! | mijn kind | de trouwdag van mijn oudste dochter | de geboorte van 
mijn kinderen | de geboorte van mijn kinderen | geboorte kinderen | de geboorte van de kinderen | 
Dat ik geboren ben, anders kon ik niets meemaken | De geboorte van mijn zoon | de geboorte van 
mijn kinderen | Getrouwd | Mijn kinderen toen die geboren werden | geboortes van kinderen 
| de geboorte van mijn kinderen | Weet niet | Dat wat mij overkomen is, na het overlijden 
van mijn moeder is ontdekt die later bleek het zelfde te hebben en ik haar niet anders 
kon als in een rolstoel met veel pijn, achteraf bij nader onderzoek had zij de zelfde 
spierziekte. Wat ze nooit heb geweten en gelukkig het van mij niet wist.Dat 
was een gelukkig moment voor mij. | mijn diploma behaald | De 
ontmoeting met mijn toekomstige vrouw en de geboorte van onze dochter | 
mijn partner die ik 39 jaar geleden ontmoete. | Moet nog komen. | mijn kinderen | 
Mijzelf | Reis naar Nepal | De geboortes van mijn beide dochters | gezond blijven | 
geboorte | Mijn trouwdag | Moet nog gebeuren | Mijn bruiloft | jammer genoeg niks | mijn 
kinderen | dat ik getrouwd ben en dat we een dochter kregen | de geboorte van mijn 2 
kinderen | Een vakantie naar Bonaire. | geboren worden | scheiding | mijn man  ontmoet | dat ik 
een levenspartner vond en nog steeds heb. | ik heb met een duitser op de mookerheide engels 
gesproken | mijn echtgenoot | gezonde vrouw met 2 kinderen die ook gezond zijn; beide ouders nog in 
ons midden | Geboorte kinderen | de geboorte van mijn (2 ) kinderen | Mijn kinderen en de ontmoeting van 

mijn huidige man | trouwen | vergeving van zonde en schuld ontvangen enkel door geloof en genade | een 
grote prijs in de lotto gewonen | geen idee | vriendschap | Het ontmoeten van mijn vrouw | gezondheid | 

zelfkennis | Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Er zijn zo veel momenten die als zeer mooi kunnen 
worden omschreven, maar welke het mooiste is, dat zal zeer sterk afhangen van mijn stemming op het moment 

van invullen. Enkele mogelijke kandidaten: Het behalen van mijn HTS diploma in 1980, aangenomem voor mijn 
eerste baan in 1981, Mijn eerste duikles, in 1998, mijn nieuwe baan (na een jaar werkloos te zijn geweest) in 2010, 

en natuurlijk de gemaakte afspraak (*zie vorige vraag*) ook 2010 | echt verliefd zijn | Dat ik zo veel heb mogen 
meemaken voor mijn werk. Onder de noordpool gevaren, helikopters gevlogen, staatshoofden ontmoet, 

gezorgd voor het einde van een oorlog. | geboorte van mijn drie dochters | zou ik echt niet weten | De geboorte 
van mijn nee�e. | geboorte dochter | mijn man en kinderen | Ik ontmoete mijn vrouw | mijn nee�e en nichtje | 

Geboorte van de kinderen | geboorte kinderen | dat ik een auto kon kopen. | weet niet | goede funktie in het 
bedrijfsleven en de waardering ervoor | kinderen | De geboorte van mijn kinderen. | geboorte van mijn zoon | 

huwelijk | de zwangerschap en geboorte van mijn twee kinderen | dat ik in spanje een voetbal wedstrijd gezien 
heb van real madrid | Dat weet ik echt niet. | Geboorte van de eerste neef | Weet ik niet meer ! | de geboorte van 

mijn eerste kleinkind | de geboorte van me dochters | geboorte dochter | MIJN HUIDIGE VRIENDIN ONTMOET. | 
geboorte van mijn twee dochters | Toen ik helemaal alleen mijn �atje kocht | Geboorte van mijn kinderen | Me als 

vrouw kunnen presenteren (ik ben namelijk transseksueel) | geboorte van mijn kinderen | mijn huidige vrouw | 
alles | dat mijn kinderen voor mij hebben gekozen | Het ten huwelijk vragen van mijn allerliefste schat | geluk | 

geen idee | Mijn man | beter worden naar zeer ernstige hartoperatie en m,n geloof in God! Geboorte kinderen en 
kleinkinderen. Huwelijk met nieuwe echtgenoot | toen onze zoon uit Amerika helemaal onverwachts voor de deur 

stond | Mijn vrouw ontmoet | het krijgen van kinderen | Het krijgen van mijn dochters | geboorte van 2 dochters | 
huwelijk | twee keer afgestudeert | Alles is mooi, dus niet echt "het mooiste". | Mijn man | mijn man en kindje en 

vrienden die je heel erg steunen | de ontmoeting met mijn vrouw | Dat ik Jezus heb leren kennen als Redder, 
Heiland en verlossen. Persoonlijk voor mij. Jezus is gestorven voor mijn zonden en daardoor mag ik nu vrij zijn. Ik 

mag er zijn om wie ik ben. Ik ben een kind van de allerhoogste God dus ik ben een Koningskind! |  Mijn man 
ontmoeten | mijn huwelijk | Gezond en levend uit de oorlog en militaire uitzending te zijn gekomen | mijn eerste 

eigen huis | dat mijn dochter een baan vond | verliefd worden | de geboorte van mijn kinderen | Mijn deelname 
aan mijn vrijwilligerswerk | mijn huwelijk | Geboorte van m'n dochters | vrouw + kind | geen idee, leven is 

nog niet voorbij | Het ontmoeten van mijn vrouw. | dat ik werk heb | Niets. | trip | M'n man 
tegengekomen. | Het "krijgen" van mijn zoon | Mijn geslaagde examen. | een eigen koopwoning 

waarin ik zelf geheel kan bepalen hoe en wat ik zoal kan bereiken daarmee denk ik toch wel | 
Dat moet nog komen. Mijn dood. | Geen idee | dat ik mijn man en moeder heb en de 2 kidsa 

van mijn zus | geboorte van mijn kinderen | de vakantie in Canada in 1997 | geboorte 
dochter | vriendin | De geboorte van mijn kinderen. | de geboorte van mijn kinderen 

| het krijgen van een Shiba(hond) | motor rijden | mijn huwelijk en de geboorte 
van onze kinderen | de geboorte van mijn zoon 26 jaar geleden | Mijn 

kinderen | de beboortes van de kinderen | de geboorte van mijn 
kinderen | hersteld van een hartinfarct | de liefde te ervaren | 

geboorte kinderen | Geboorte dochter | dat ik mijn partner tegen 
ben gekomen en daar nu alweer 8 jaar zielsgelukkig mee ben 

| vinden van een grote liefde | reis naar Nieuw Zeeland | 
mijn huwelijk met Henny ,bijna 40 jaar | Vader van 

een tweeling te zijn | geboorte van eigen 
kinderen | de geboorten van onze kinderen | 

trouw | mijn geboorte | zwanger zijn van 
de liefste man die ik ooit heb ontmoet 

| Geboren worden | petra eerste 
liefde | mijn kleinkinderen 

alhoewel ik ze nu weinig  
zie omdat ze buiten de 

stad  wonen | dat ik 
mijn vrouw 

ben tegen 
g e k o -

men | 
Het krijgen 

van mijn eigen 
kinderen. | Teveel 

om op te noemen. Dat 
ik mijn vriend heb leren 

kennen. | de geboorte van 
mijn zoon en dochter | De 

geboorte van mijn kinderen | dat ik 
mijn Vriend heb ontmoet en dat mij 

moeder nog leeft, en de vakanties | het leren 
kennen van mijn vrouw | huidige relatie | in 

chronologische volgorde: het ontmoeten van mijn 
partner, de geboorte van mijn kind en het volbrengen 

van mijn eerste marathon | Dat ik geboren ben in het gezin 
waarin ik ben opgegroeid en dat mijn fasmilie mijn thuisbasis 

geweest is. | Moet nog komen, de bevalling van mijn eerste kind 
komend jaar. | mijn kinderen | Geboorte van de kinderen, Huwelijk, 

Reizen naar Galapagoseilanden, Equador en Peru | kinderen | De geboorte 
van mijn kinderen | Mijn kinderen | de geboorte van mijn zonen. | kinderen | de 

geboorte van mijn kinderen | gezondheid | mijn partner | de geboorte van de drie 
kids | Het halen van mijn vwo diploma | Mijn vwo-diploma gehaald | geboorte dochter | 

weet ik niet | vader worden | dat ik geboren ben | men1auto | nijn vrouw | geboorte van 
kinderen | geboorte eerste kind | geboren worden | Heet halen van mijn middelbare school 

diploma. | geboorte kinderen | dankbaarheid van de deelnemers van de vakantieweek voor 
verstandelijkbeperkten met aangeboren hartafwijking, rijbewijs halen in een keer, schooldiploma 

halen in 1 keer. | VADER WORDEN | Dat moet nog komen! | Het krijgen van mijn partner | mijn man en de 
kinderen en kleinkinder | geboorte van mijn kinderen | geboorte kleinochter | kinderen krijgen | Het besef te 

horen bij het grote geheel. | mijn eerste huwelijk | mijn grote liefde | mijn Kinderen | vader worden | De geboorte 
van mijn kinderen! | Tante worden van 2 superlieve kindjes | geboorte kinderen | geboorte kinderen | weet ik niet | 

mijn dieren | moeilijke vraag | De geboorte van mijn dochter | de geboorte van mijn dochter | krijgen van kinderen 
en kleinkinderen | de geboorte van 1e kind | dat ik deze leeftijd mocht bereiken | de geboorte van mijn kinderen | 

mijn man tegenkomen | de geboorte van mij dochtertje | dat ik mijn grote liefde heb gevonden | zoveel dingen | 
de geboorte van m,n kinderen | geboorte zoon | dat ik organist ben geworden | de geboorte van mijn kinderen | 

Geen idee | geboorte van mijn kinderen | het krijgen van mijn kinderen | dat ik na ernstige ziekte de liefde van mijn 
leven heb gevonden | verliefd worden | dat ik ooit masseur ben geworden | mijn kinderen | dat ik ineens veel meer 

kon zien | geen idee | Huwelijk en geboorte dochter/kleindochters | geboorte van de kleinkinderen | mijn huwelijk 
49 jaar geleden met mijn huidige vrouw | gezondheid | kinderen  en kleinkinderen | weet ik niet | een kind te 

hebben | De geboorte van mijn zoontje. | mijn huwelijk | mijn 2e huwelijk | geboorte kinderen | mijn reis naar 
Indonesië is betaald door mijn tante | geboorte kleinkinderen | Geboorte van de kinderen | Dat mijn vrouw mij 

versierde. | het vinden van de juiste partner | mijn kinderen | geboorte van mijn kleinkinderen | `kinderen | Weet ik 
niet, zijn meerdere dingen | de ontmoeting met mijn vrouw en onze trouwdag | mijn kind | trouwen geboorten 

dochter | de ontmoeting met mijn huidige partner | huwelijk | Trouwen en samen kinderen krijgen. | Dat ik in een 
�jn gezin geboren ben,met een liefdevolle opvoeding | De geboorte van mijn zoon. | dat me moeder alles weer 

kon! | de geboorte van mijn kinderen | Geboorte van mijn Zoon | de geboorte van mijn kinderen | trouwen, 
kinderen krijgen | Mijn relatie met Bob | havo diploma gehaalt | donorhart gekregen | Iemand tegengekomen met 

wie een klik is en met wie ik mijn leven zou willen delen (wat nog niet is gebeurd...maar kost tijd denk ik). | 
geboorte kinderen | de geboorte van mijn kinderen | mijn geboorte | Elk gelukzalig moment is op z'n eigen manier 

mooi en verdient het om gevierd te worden en van genoten te worden. Verder kun je ze niet vergelijken, ik kan 
niet zeggen dat het ene moment mooier was dan het andere | twee gezonde kinderen ter wereld gebracht | Het 

leren aanvaarden van mijzelf | geen idee | heel veel | de geboorte van mijn kinderen | het krijgen van kinderen. | 
Dat mijn eigen kinderen kinderen kregen. | dat ik twee gezonde dochters heb | Op tour met een bevriende band 

| De geboorte van de dochter | geboorte van mijn kinderen | mijn huidige vriend ontmoeten | mijn kinderen | mijn 
laatste vrouw trouwen | Harri | geboorte dochter | Het vinden van een partner en met deze partner mijn leven 

delen | weet niet | De geboortes van mijn honden. En 40 kilo afgevallen. En  nieuwe vrienden gemaakt | een 
de�nitieve breuk met mij tweelingzus | Familie vergadering | de geboorte van mijn kinderen | Mijn 
kinderen en mijn huidige man | een gescheurde aorta en nog 28 seconde tijd om te repareren .en dat 
is vier jaar geleden | geen idee | geboorte van mijn kinderen | geboorte van mijn kinderen | dat ik 
iemand ontmoet heb | geboorte van kinderen | Geen idee. | mijn eigen geboorte | Mijn 
(volwassen doop) | kinderen krijgen | de geboorte van mijn kinderen | mijn kind | De 
geboorte van mijn 3 kinderen | wijnfeesten | weet ik niet meer | de geboorte van mijn 
zoon | Kinderen/kleinkinderen krijgen | meerder zaken zonder nu speci�ek een te 
kunnen en willen noemen | dat ik vorig jaar 65 ben geworden en nog steeds de 
rolstoel niet heb die mij beloofd is in 1972 | Liefde. | euhmmmm | de 
geboorte van mijn kinderen en kleinkinderen | Kleinkinderen krijgen | mijn 
gezin | Na 19 jaar eindelijk oma geworden. | geboorte van mijn dochter | 
geboorte kinderen | getrouwd | geboorten van mijn zoon en later mijn docher | mijn 
kinderen | Day ik een brand heb overleeft en er weer zonder lid tekens door  ben 
gekomen | de geboorte van mijn 2 zonen en natuurlijk mijn huwelijk | mijn vrouw heb leren 
kennen 39 jaar geleden. Dat ondanks zeer moeilijke momenten ze toch bij mij is gebleven. Altijd 
een �jne vaarvakantie hebben ook al is het weer een spelbreker ik heerlijke kleinkinderen heb. | 
kinderen en kleinkinderen krijgen | trouwen en kinderen | mijn scheiding | De dag dat ik besefte dat ik 
niet naar iets moest streven wat ik nooit krijgen zal en ook dat je soms hoe graag je het ook wil een reden 

voor een bepaalde gebeurtenis zal krijgen. | Mijn twee nichtjes...............ik had altijd graag zelf kinderen gehad, 
maar dat mocht niet zo zijn dus ik ben heel blij met deze twee | Mijn tweede huwelijk | geboorte kinderen | 

kinderen krijgen | kan ik niet zegen | Dat ik veel landen in de wereld heb mogen aanschouwen dat kwam door 
mijn werk | reis door india | verkering,trouwen,kinderen krijgen kinderen die trouwen en kleinkinderen | de 

geboorte van mijn eerste kleindochter | verliefdheid | de liefde ontdekken | zou het zo niet weten ,steeds iets 
anders wat ik wel mooi vond | zou het even niet weten. ik denk het ontmoeten van mijn huidige vriendin | mn 

2 dochters en mijn huidige man | mijn trouwen | verblijf in amerika | geboorte van mijn kinderen en daarna mijn 
kleinkinderen | geboorte van mijn kind | Geen ruzie in de familie | dat weet ik niet meer, er waren veel mooie 

dingen | kinderen krijgen | De geboorte van onze 2 dochters | De geboorte van mijn kinderen en kleinkinderen 
| ontmoeten van mijn partner en later trouwen | gezond mogen zijn | De dag waarop ik afstudeerde in 

september 1993. Na acht jaren in deeltijd naast een zware baan toch mijn studie voltooien deed me zwevend 
over straat gaan. | Zelf moeder worden | groeien in kracht, stap voor stap. | Naast geboorte van mijn  eigen 

kinderen mogen assisteren bij de geboorte van mijn beide kleindochters | de geboorte van mijn kinderen | de 
geboorte van mijn dochter | leuke vakantie's | Vader worden | kraamtijd na de geboort van mijn dochter | 

trouwen in 2007 met de liefde van m`n leven | De geboorte van onze zoons en het als gezin samen zijn! | 
gezondheid | Het krijgen van mijn dochter | geboorte van mijn dochter in 1971 en later ook van mijn kleinzoons 

| dat ik verliefd ben | geboorte van me kids | de geboorte van mijn kinderen | Mijn Partner | de ontmoeting met 
mijn tweelingziel | de geboorte van mijn zoon | Dat ik zelf uit mijn narcose ben gekomen, na een operatie, en het 

zelfde geld ook dat mijn man uit zijn narcose is gekomen. Dat mijn man sinds juni an het beter worden is en ik 
vanaf 9 December aan het beter worden ben. | leuke vrienden | mijn partner en kinderen,kleinkinderen | komst 

kleinzoon mijn nieuwe partner, trouwen zoon | dat is mijn nieuwe relatie. | Mmm lastig Een van de mooiste dingen 
was toch wel de geboorte van mijn dochter. Maar er zijn er nog wel meer geweest | mijn huwelijk | naar friesland 

verhuizen | Kinderen en kleinkinderen, samen met mijn man. | de geboorte van onze kinderen en kleinkinderen | 
dat ik mijn huidige partner heb,,, na een leven vol mishandelingen | samen met de kids op vacantie geweest | 

verliefd zijn en een eigen huis bouwen | Het krijgen en hebben van een relatie met mijn vriend (inmiddels 7 jaar) | 
mijn 2 vrouw | dat heb ik net opgeschreven | echte vrienden gevonden | de geboorte  van mijn kinderen en de 

geboorte van mijn kleinkind | geboorte zoon | liefde | het mooiste was dat ik erbij was toen mijn kleindochter 
gebeoren werd,En ik de navelstreng mocht door knippen | Dat ik me vader opnieuw ontmoet heb. | Toen 

ik voor het eerst mijn huidige hond als pup in het asiel zag | de geboorte van mijn kleindochters | 
geboorte zoon | Dat ik ooit mijn helaas overleden vrouw heb ontmoet | trouwen | De geboorte van 

mijn twee kinderen | de geboorte van mijn  eerste kind | De geboorte van mijn kinderen en 
kleinkinderen | de liefde ervaren van een ander | de geboorte van mijn kind | geen idee | 

op mezelf gaan wonen | mijn grote liefde | Genezen van kanker. | havo-diploma 
gehaald | reizen in zo-azie | mijn partner | Zou ik niet weten | Een relatie krijgen met 

mijn man. | moeder worden | mijn stage | Lieve en goede man. | geboortes van 
de kinderen | Het is misschien saai, maar ik kan niet echt iets bedenken. | 

Geboorte dochter | dat ik voet zette op mijn eerste schip | medeleven 
van mensen | De geboortes van mijn kinderen | zwanger zijn en 2 

jongens gekregne | de geboortes van mijn kinderen en het feit 
dat ik gezegend ben dat ik ze mag hebben! Mijn ex-partner 

was ooit ook 1 van de mooiste dingen, voelde als de 
ware, maar niet dus! Successen die ik heb behaald 

door hard knokken. Ja er zijn veel dingen.. . te 
veel om op te noemen.... | Het verwerven van 

zelfvertrouwen | Dat moment moet nog 
komen denk ik. Ik heb mooie dingen 

meegemaakt, maar dit zijn wat 
gewone, normale dingen. 

Zoals mooie vakanties, 
verjaardagen etc. | 
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